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WAAROM NSL?
Leden vertellen

''Voor de EL CID van vorig jaar wist ik
überhaupt niet dat NSL bestond. Van
lid worden bij deze mooie vereniging

krijg je nooit spijt. De meeste
voldoening haal ik uit borrels, de

kringen en dispuutsavonden. ''

''Ik weet nog goed dat ik na een week in Leiden al
dagelijks bekenden tegenkwam op de fiets of op de

uni. Ik werd lid bij NSL omdat ik graag een groep
christelijke vrienden om me heen wilde hebben in

mijn studententijd. NSL biedt mij dit alles en meer. Ik
krijg ruimte om mezelf te ontwikkelen op het gebied

van geloof, in zelfontplooiing en bestuurlijke ervaring.
Het geeft studeren een hele nieuwe dimensie!''

"Ik ben lid geworden bij NSL omdat ik in mijn
studententijd graag in een christelijke context jongeren

wil ontmoeten. In eerste instantie heb ik hiervoor
gekozen omdat je elkaar kunt helpen in je geloof, maar

NSL is ook zeker een plek waar je goed terecht kunt voor
gezellige activiteiten. De combinatie van gezelligheid en

diepgang is wat mij betreft een perfecte basis voor
plezier, goede vriendschappen en groei in geloof."



Wat is NSL?
Disputen
Het moge zeker geen geheim zijn
dat er bij NSL vriendschappen voor
het leven ontstaan.
 Elk lid van NSL is lid bij één van de
zestien disputen. Dit zijn kleinere
verenigingsverbanden binnen de
vereniging van ongeveer 20
personen. Elke donderdagavond
kom je samen, twee keer per
maand eet je met elkaar en heb je
vervolgens kring of een avond met
je hele dispuut. Op de andere twee
avonden per maand heb je een hele
avond kring of een
verenigingsavond. Disputen
organiseren naast de
dispuutsavonden ook borrels,
dispuutsweekenden en andere
activiteiten.

en wat kan jij verwachten

Een keer in de maand
wordt de donderdag gevuld
met een verenigingsavond.
Deze avond bestaat uit een
praise (samen zingen), een
viering (een dienst) of een
lezing. Op deze avonden is
de hele vereniging bijeen
en sluiten we af in de
sociëteit met een borrel.

Verenigingsavonden

NSL kent vele commissies
waarbinnen je jouw unieke

talenten kan ontdekken en kan
ontwikkelen. NSL heeft vele

commissies waarin jij aan de slag
kan gaan. Ervaring die je hier

opdoet, neem je je hele leven mee. 

Commissies

NSL-familie

Mentoraat

Activiteiten

Wanneer een eerstejaars bij
NSL terecht komt, mag hij/zij
een vader of moeder vragen:
een ouderejaars die hem of
haar wegwijs maakt binnen

de vereniging.

NSL biedt ook de mogelijkheid
voor mentoraat aan: met een

mentor kun je af en toe afspreken
en hij/zij helpt je om vragen te

beantwoorden en verder te
groeien in iets heel concreets of in

iets wat ruimer of groter is. 

Om de verenigingsband te verstevigen organiseert NSL
ook activiteiten naast de borrels en

verengingsavonden. NSL heeft elk jaar een start- en
voorjaarsweekend en verschillende feesten en

activiteiten. Daarnaast wordt de verjaardag van NSL
groots gevierd op het gala. 



''Christus kennen en
hem bekendmaken''

het fundament der NSL

De gemeenschappelijke wapenkreet: Christus
kennen en Hem bekendmaken, is hetgeen alle

NSL’ers samenbindt. NSL telt ongeveer 300
leden. Alhoewel de verenigingsleden uit allerlei
kerkelijke richtingen afkomstig zijn, werken zij
samen om het motto handen en voeten te geven

binnen Leiden en de studentenwereld.

In je studententijd ontwikkel je niet alleen je persoonlijk
organisatorisch talent of je passie voor muziek, maar ook je

geloof. Je studentenleven is een tijd waarin je nadenkt, verandert
en keuzes maakt die bepalend zijn voor de rest van je leven. Bij

NSL krijg je alle ruimte om hierover na te denken en te
discussiëren. 

Christus kennenChristus kennenChristus kennen

Christus bekendmakenChristus bekendmakenChristus bekendmaken
Christus bekendmaken gebeurt door middel van de vele open activiteiten

die NSL organiseert. Bij deze activiteiten is iedereen welkom en richten
we ons vooral op studenten: vrienden, bekenden of onbekenden. We

vinden het belangrijk dat ook niet-leden in contact kunnen komen met
het geloof. Naast de lezingen zijn twee keer per jaar Alphacursussen te

volgen. Op deze manier kunnen medestudenten, vrienden en kennissen
op een laagdrempelige manier kennismaken met het geloof.



STUDENTIKOZITEIT
N S L , V O O R  E N  D O O R  S T U D E N T E N

Schroom zeker niet om je vragen te mailen naar abactis@nsleiden.nl. Bezoek Leiden
tijdens de EL CID en kom meer te weten over NSL, jouw studie en het Leidse

studentenleven. 

Wel geïnteresseerd, maar je gaat niet in Leiden of omstreken studeren? Niet getreurd!
Je vindt de Navigators Studentenverenigingen in heel Nederland. Kijk op

www.navigatorsstudenten.nl voor een overzicht. 

Meer informatie?

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is
één van de activiteiten waar het

studentikoze karakter naar voren komt.
Een avond waarop iedereen, gepast
gekleed, een blik kan werpen op het

functioneren van de vereniging en het
bestuur, maar ook een avond waarop

studentikoze moties ingediend worden.

Daarnaast kun je met vrienden binnen NSL
een jaarclub of gezelschap oprichten dat een

bepaald doel nastreeft. 
Natuurlijk moet het ultieme studentikoze
genot, borrelen tot in de late uurtjes, niet

vergeten worden. Discussiëren over de
dingen des levens met een borrel in de hand
zorgt voor de perfecte afsluiting van een dag

hard studeren


