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Beste El Cid-loper,

Welkom in Leiden! De El Cid is de per-
fecte manier om jouw studententijd goed 
te beginnen. Dit is de tijd om jezelf te 
ontwikkelen, heel veel mensen te leren 
kennen en nieuwe ervaringen op te doen.

WIJ ZIJN NSL, WIJ ZIJN TIJDLOOS
NSLNSL is tijdloos. Onze sociëteit is een plek 
waar tijd even niet bestaat en onze leden 
alle (studie)stress even kunnen vergeten. 
De vriendschappen die gesloten worden, 
zijn vaak voor de rest van je leven. Naast 
borrels, feestjes en andere studen-
tikoziteit biedt NSL ook verdieping in je 
ggeloof. God is ook tijdloos. Hij is altijd en 
overal en is niet gebonden aan tijd. 

Meer weten? Kom dan naar onze praise, 
drink een zomerse cocktail op onze ter-
rasboot, vaar met ons mee tijdens de ron-
dvaarttochten of kom met ons feesten ti-
jdens het Après Ski feest op donderdag 
in onze mooie sociëteit aan de Oude 
Singel 56!
 
Met vriendelijke 
groet,

Roos Reumerman
Voorzitter CidCie 
der NSL 2019

Waarde EL-CID ganger,

Gefeliciteerd!Gefeliciteerd! Je hebt de NSL Next nu in je 
handen en begint aan misschien wel de aller-
mooiste periode van je leven: je studententijd! Je 
begint dit prachtige avontuur in Leiden, dé stu-
dentenstad van Nederland. Komende periode 
zal je nieuwe vrienden maken, misschien op 
kamers gaan, maar bovenal ontzettend veel ont
dekken. In deze NSL Next ontdek je meer over 
Navigators Studentenvereniging Leiden, NSL. 
Een bloeiende vereniging, gevestigd in onze So-
ciëteit aan de Oude Singel 56.

Van goede bijbelkringen tot heerlijke feestjes, 
van dispuutsvakanties tot samen stille tijd 
houden. NSL bied je mooie disputen, samen 
meer ontdekken van God en wie Hij voor je mag 
zijn, borrelen tot de ochtendgloren, belverhalen, 
mores en een open en warme sfeer waarin je 
kunt zijn wie je bent. Er staat een prachtig avon-
tuurtuur op je te wachten en ik zou je willen aanmoe-
digen: ga deze ontdekken! 

Ook zou ik je nog veel meer willen vertellen, dus 
lees vooral verder, maar voor een echte indruk: 
kom gezellig langs. Tijdloos, de deuren van onze 
Sociëteit aan de Oude Singel staan altijd 
voor je open!

Met vriendelijke 
groet,

Jara van den Bosch
h.t. Praeses der NSL

NaastNaast de feestelijkheden en activiteiten die het studentenleven te 
bieden heeft, is er bij NSL vooral ook de ruimte om te genieten 
van dat andere onderdeel dat Navigators verenigingen ken-
merkt: het christelijk geloof. Bij NSL willen we ons vooral ondersc-
heiden in onze zoektocht naar Jezus en onze aanbidding van 
God. Dat doen we op allerlei verscheidene manieren, die bij al-
lerlei verscheidene karakters passen. Kring is waarschijnlijk de 
meest intensieve wijze waarop we dieper in het geloof duiken. 
We komen hierbij op regelmatige basis in kleine groepjes bij 
elkaar, en behandelen dan een heel scala aan onderwerpen die 
met ons en God te maken hebben. Dat gaat dus verder dan enkel 
de bijbel in duiken, maar ook over onze persoonlijke relatie met 
God en ons leven als  christelijke studenten.  Ook met het dispuut   

hebben we speciale avonden waarop we samen  meer over 
God  ontdekken. Voor mij persoonlijk helpt het enorm om een 
grote groep christelijke leeftijdsgenoten om me heen te hebben 
in deze turbulente levensfase. Er komen talloze nieuwe vragen 
in je op en voor een student lijken er soms meer onzekerheden 
dan zekerheden te bestaan. Juist dan is het van bijzondere 
waarde om terug te kunnen vallen op de vaste basis van het 
geloogeloof en de overtuiging daarvan met een hoop vrienden te 
kunnen delen. Wat ik vooral mooi vind is de manier waarop het 
geloof het leven verrijkt en er een extra dimensie aan geeft, op 
een manier die ik zelf nergens anders heb aangetroffen. Het is 
geweldig om van de vrijheid en blijheid die Leiden biedt te 
kunnen genieten, maar het wordt nog mooier als je daarnaast 
beseft dat God een nog veel groter geluk heeft klaarliggen. Bij 
NSLNSL proberen we naar de combinatie daarvan op zoek te 
gaan, maar met name de liefde van Jezus te laten shinen in 
onze vereniging.   

door Tim Kuijsten
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Vragen over het programma? Mail dan naar h.t. abactis Lucas van Oossanen via 
abactis@nsleiden.nl

NSL bestaat uit...

Disputen
Man- vrouw gemengde groepen van rond de 20 
man, met leden van verschillende lichtingen.

15
Actieve gezelschappen
Groep van mannen óf vrouwen van verschillende disputen. 
Streven vaak en bepaald doel na, gepaard met eigen tra-
dities, kleding en structuren.

6

Verenigingshuizen
Waar 3 of meer huidige leden wonen, samen eten en 
elkaar beter leren kennen.

28

Leden
Die verdeeld zijn over een groot aantal verschillende con-
structies.279

Commissies
die in dienst staan van verschillende onderdelen van de ve-
reniging. Commissies bieden een goede kans om je nieuwe 
skills te leren en jezelf te ontdekken.

29

Kringen
per dispuut die 2  keer mand samenkomen om te sparren 
over het geloof en andere onderweroen.3-5

DE EXTERNEN-HANDLEIDING NAAR

STUDENTIKOZE BRASPARTIJEN
door Luuk van Pelt

DeDe vleugels van NSV bestrijken een zeer groot deel 
van Nederland. Door heel Nederland zijn navigators 
studentenverenigingen te vinden. De mooiste van al 
deze verenigingen is
natuunatuurlijk gewoon hier in Leiden te vinden. Echter 
verzekert de schaduw van de beschermende vleu-
gels van ons geliefde NSV geen onverstoorbare rust. 
Tussen de vele verenigingen die deel zijn van dit col-
lectief, heerst een zekere vorm van rivaliteit die op 
allerlei manieren geuit kan worden. De belangrijkste 
en bekendste vorm hiervan zijn de brasacties. Deze 
brasacties kunnen uitmonden in bloederige veldsla-
gen. Menig student heeft een litteken in hun ziel 
gegrift van het leed dat uit een brasactie voort kan 
komen. Maar voordat ik u kan vertellen hoe zo’n 
veldslag werkt, vertel ik u eerst hoe het zover kan 
komen.
Een brasactie houdt in dat een groep studenten iets 
ontvreemdt van een andere vereniging. Dit kan op 
allerlei manieren. Hierbij kunt u denken aan een 
groots georganiseerde actie waarbij een heel 
bestuur van een andere vereniging wordt ontvoerd, 
maar ook aan een groepje studenten dat tijdens een 
externe borrel een lekker bakkie op heeft en besluit-
enen het verenigingsvaandel te brassen. Wanneer het 
voorwerp of de persoon naar keuze bemachtigd is, 
zal de verantwoordelijke groep een tegenprestatie 
van de eigenaren van het voorwerp of persoon 
eisen. Wanneer hieraan is voldaan zal het ontvreem-
de weer worden geretourneerd. Wanneer de ei-
genaren echter niet willen voldoen aan de tegeneis, 
zullen zij onder het vaandel van hun vereniging 
tezamen moeten komen en zullen zij afreizen naar 
de stad van de ontvreemder. Zij zullen de sociëteit 
moeten binnendringen om een goudgele pretcilinder 
uit de tap te persen, om deze vervolgens in hun keel-
gat te laten glijden en zo het ijskoude, zoete genot 
van deze handeling te ondervinden. Echter wordt de 
sociëteit met man en macht verdedigd. De oppositie 
zal hemel en aarde bewegen om de aanvallers 
buiten te houden. Deze strijd kan hevig verlopen en 
zo, zoals eerder gezegd, uitlopen tot een bloederig 
veldslag. Wat de afloop van de inval ook is, achter-
af zijn beide partijen welkom in de sociëteit om wat 
spa geel te kegelen als drooggebekte bodemloze 
putten. Men noemt dit een verbroedering. Want 
deze verschillende verenigingen uit
andere steden zijn tenslotte zustervereningen.
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Waarom NSL?
JeJe studententijd is niets zonder een studentenv-
ereniging - NSL geeft jou dé kans om alles uit 
jezelf te halen. Lid zijn bij een vereniging is een 
unieke ervaring, bij NSL krijg je dé kans om je 
geloof te ontdekken én alles uit jezelf te halen! 
NSL heeft mij vriendschap, ontwikkeling én 
geloof geboden. Deze kans ligt voor het 
opoprapen.          - Bas Belder

Ik ben lid geworden van NSL voor het stukje 
verenigingsleven maar dan gecombineerd met 
wat meer diepgang en inhoud. Niet alleen op-
pervlakkig.         - Frans Kirpestein 

Mijn keuze voor NSL is een onvergetelijke ge-
bleken. Niet alleen leerde ik meer over mezelf 
en God kennen, maar ontmoette daarnaast 
ook tal van fantastische, enthousiaste en intelli-
gente mensen waarvan velen inmiddels goede 
vrienden zijn geworden!     - Geerten Foks 

Ik ben in mijn tweede studiejaar lid geworden 
van NSL omdat ik het praten over geloof miste 
en nog niet zoveel mensen in Leiden kende. 
NSL heeft mij tot nu toe goede gesprekken, 
heerlijke borrels tot 4 uur 's nachts, veel nieuwe 
vrienden en vriendinnen en een toptijd in com-
missies gegeven!     - Dianne van Noort

Het mooie van NSL vind ik dat iedereen 
welkom is, je veel nieuwe nieuwe mensen leert 
kennen, je kan feesten, maar ook diepe 
gesprekken kan hebben!     - Tim van Dijk  

MijnMijn El-cid groepje ging mee toen ik mij ging 
inschrijven bij NSL. We waren al bij de grote 
vijf verenigingen geweest. Toen ik klaar was en 
weer bij hun kwam, waren ze allemaal een 
beetje stil. "Als ik christelijk was geweest, zou ik 
hier sowieso lid zijn geworden. Mensen zijn 
oprecht aardig en geïnteresseerd." Voor mij 
waswas het toen helemaal duidelijk dat ik de juiste 
keuze had gemaakt. - Anne-Lotte de Vries 

Het leuke aan NSL vind ik dat het niet alleen 
een enorm gezellige vereniging is maar dat er 
ook ruimte is voor diepgang. Samen kunnen 
lachen maar ook goede gesprekken vind ik de 
perfecte combinatie!    - Anne Bakermans 

Bij NSL maak je vrienden voor het leven, heb je 
gave discussies over diepe, verschillende 
onderwerpen, maar beleef je tegelijkertijd de 
leukste feestjes!         - Lisa Ubbens 

NSL is een plek waar je jezelf en anderen echt 
kan leren kennen en elkaar kan opbouwen in 
geloof maar ook voor het wereldse leven.
                 - Erjan van der Velde

Ik zou nergens anders bij willen. Je creëert zo’n 
hechte band met je dispuut en je kring. De hele 
gezelligheid en verbondenheid trok mij aan, 
niet alleen binnen NSL, maar binnen alle navi-
gatorverenigingen.”        - Ruth Lammers

Ik leefde een beetje op het geloof van mijn 
ouders, maar bij NSL ben ik erachter gekomen 
wat ik zélf precies geloof. 
           - Gerben Cramer 

Door de hechte kringen en disputen, en de 
open sfeer van de borrels leer je de mensen 
om je heen écht kennen. Bij NSL vindt je 
vrienden voor het leven. 
        - Fabienne Miltenburg

“NSL“NSL is een diverse groep mensen, maar je 
past er altijd tussen. Ben je een borrelbaasje, 
dan kan je elke borrel uitzitten tot vroeg in de 
ochtend, maar ook als je verdieping zoekt zijn 
er genoeg manieren. Als je meer wil investeren 
zijn er altijd mogelijkheden voor.” 
            - Marijn de Jong 

NSL is een actieve vereniging waar je je nooit hoeft te 
vervelen, maar die altijd te combineren blijft met je 
studie en andere nevenactiviteiten. Er is weinig verpli-
cht, maar des te meer leuk om aan deel te nemen. Bov-
endien is NSL enorm toegankelijk voor gasten en 
mensen die een keer van de sfeer willen komen proev-
en. Zo staat de borrel elke dinsdag- en donderdag
vond open voor ieder niet-lid om op bezoek te komen, 
en houdt ieder dispuut een keer in het jaar een open 
dispuutsavond, waarbij mensen welkom zijn om een 
gehele NSL-avond in volle glorie mee te maken en die 
af te sluiten met een feest. Maar we organiseren ook 
door het gehele jaar heen activiteiten die in het bi-
jzonder in het teken staan van mensen die (nog) geen 
lid zijn. Denk daarbij aan bbq’s en  buurtevenementen,  

maar bovenal aan de Alpha-cursus. De Alpha-cursus 
bieden we speciaal aan voor eenieder die zich in de 
basis van het christelijk geloof wil verdiepen. Deze 
wordt veel bezocht door niet-NSL’ers en is een prachtig 
platform om met mensen uit allerlei verschillende 
groepen en studies in gesprek te raken. Elke avond 
bestaat uit een gezamenlijke maaltijd, waarna eerst in 
dede grote groep en vervolgens in kleinere groepen een 
thema behandeld wordt, om af te sluiten met een 
gezellige borrel. De perfecte gelegenheid dus om in 
een chille sfeer je vragen over het christelijk geloof 
kwijt te kunnen of er meer over te leren.
De Alpha vindt twee keer per jaar plaats, en voor in-
formatie kun je altijd langs droppen of mailen naar al-
pha@nsleiden.nl
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